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Wat deed Harco Braams het goed, als ‘dominee’ tij-
dens het Dorpsontbijt op zondag 2 juni! De rol was
hem op het lijf geschreven, ondanks z'n — naar zijn
zeggen — knikkende knieén en de “schieterij’. Tijdens
de ‘kerkdienst’ kwamen alle verenigingen aan bod, zo
ook de kerk. Het was een vrolijke dienst, met heel
wat overrompelde kerkgangers. De meesten komen
waarschijnlijk zelden of nooit in een kerk, hooguit
met een begrafenis. De kerk heeft een stoffig imago,
waar geen kleurspoeling van kapster Trienette iets
aan kan veranderen. Omdat de kerkdienst een ini-
tiatief was van de Carnavalsvereniging, ademde de
dienst een nogal Katholieke sfeer, inclusief twee
devoot buigende misdienaars. Zelfs de biechtstoel
kwam aan bod. Bijzonder was de oproep die ‘domi-
nee’ Harco tijdens de dienst deed! Hij vraagt daar
namens de kerk, om jonge rekruten:‘Kom naar de
kerk: daar gaat een wereld voor je open’.

Want in de kerk worden heel andere spieren ge-
traind dan bij V.O.M.O.S. of bij de voetbalvereniging.
Je leert een heel andere behendigheid dan bij Jeu de
Boules. In de kerk worden je hersenen getraind en
je hart. Leer je nadenken over wat er in de wereld
speelt en zoek je hoe je jezelf daar een weg in vindt.
De oude verhalen geven je een spoor en God is je
ijkpunt, Jezus een voorbeeld en de Geest zorgt voor
je inspiratie. De kerk is ook vooral een plek waar je
rust vindt in de turbulentie van de tijd.

Over de toekomst van het Witte Kerkje

In mei van dit jaar zijn er twee bijeenkomsten geor-
ganiseerd over de Toekomst van het Witte Kerkje.
De eerste bijeenkomst (22 mei) levert op dat we in
het Witte Kerkje de verbinding zoeken met elkaar
en met het dorp. Ook zien we profijt in samenwer-
king met andere dorpskerken. Gasselte behoudt
dan wel een eigen vierplek (dus géén fusie).Wat
betreft bestuur komt er samenwerking met anderen.
De tweede bijeenkomst in het dorpshuis (29 mei)
maakt duidelijk dat het Witte Kerkje heel belangrijk
is, ook al ben je dan geen lid of trouwe kerkganger.
Er moet een centraal punt blijven in het dorp om
te bezinnen, te rouwen en te trouwen.Wat kerk en
dorp met elkaar delen is het omzien naar elkaar.
Daarom is samenwerking met verenigingen en het
Dorpshuis belangrijk.

Een plek om te verstillen

Er zal zeker een vervolg komen op de gesprekken
die zijn gevoerd. De beoogde samenwerking met
andere kerkelijke gemeentes wordt nu opgepakt. De
vraag die ‘dominee’ Harco stelde onderschrijf ik van
harte.Voel je welkom op zondag in de kerk.VWant
van onderaf komt er; héél langzaam, een kentering
op gang, waarover ook studentenpastor Jorn den
Hertog spreekt in een interview op de website van
de landelijke kerk. Hij ontdekt dat jonge mensen
weer vragen gaan stellen over het geloof en op zoek
zijn naar de zin van het leven. De kerk lijkt daarbij
vaak uit het blikveld geraakt te zijn:*“Voor veel stu-
denten is het een verrassing dat er vanuit de kerk
mensen zijn die met hen willen praten over de zin
en onzin van het leven.” Daarom hoopt hij voor de
kerk “dat ze altijd een plek blijft die openstaat voor
mensen die op zoek zijn naar God. Het is belang-
rijk dat jongeren weten dat de kerk bestaat uit een
groep mensen die hun best doen en daarin soms
brokken maken. Ik hoop dat jonge mensen de kerk
weer ontdekken als een plek om te verstillen.”




Van de Kerkrentmeesters

Het is helaas niet mogelijk in deze kolommen alles te vermelden wat in de afgelopen periode is gepasseerd.
Daarom de belangrijkste zaken op een rijtje. De jaarrekening over 2023, die helaas een tekort van ruim

€ 12.000 euro vertoonde, is door de classis goedgekeurd. Het betekent niet dat we geen zorgen hebben.
Een blijvend groot tekort kunnen we ons niet veroorloven.

Quotum

Zoals al eerder vermeld gaat met ingang van 2025 een nieuwe regeling in voor de financi€le bijdrage van

de plaatselijke kerk aan de landelijke kerk. Deze bijdrage is het quotum.Tot nu toe was de hoogte van het
quotum afhankelijk van het levend geld en het aantal leden. Bij de nieuwe regeling wordt ook het vermogen
belast. De landelijke kerk verdedigt dit met het argument dat het eerlijker is.VWe begrijpen het niet maar ge-
loven het graag. In elk geval betekent het voor kleine kerken met enig vermogen zoals het Witte Kerkje niet
minder dan een financieel drama.Volgens voorlopige berekeningen van onze accountant wordt ons quotum
verdubbeld. Dat betekent van ongeveer € 3000 naar € 6000. Of in de toekomst deze bedragen zo blijven of
verder omhooggaan is de vraag.

In elk geval kijken we nu tegen een nieuwe tegenvaller van minstens € 3000 aan die betaald moet worden
uit onze reserves. Schrale troost is dat niet alleen Gasselte hiermee te maken heeft. Nu al zijn er gemeenten
die de noodklok luiden.

Kerk en pastorie

Zowel het Witte Kerkje als de pastorie De Weem zijn monument. Dat is geen pretje.

Om deze gebouwen in goede staat te houden zijn enorme investeringen nodig. Deze zijn op de langere ter-
mijn — en die is niet ver weg - niet op te brengen door de kerkelijke gemeente. De landelijke overheid er-
kent dit en verstrekt subsidie, Deze bedraagt 60% van de kosten. De overige 40% moet opgebracht worden
door de plaatselijke kerk. Dat is een onhoudbare situatie omdat zelfs deze 40% ruim boven het budget van
de gemeente uitstijgt.

Wat de situatie verergert is het feit dat op korte termijn aan duurzaamheidseisen moet worden voldaan. Bij
de renovatie van de pastorie in 2020 bleek al hoe moeilijk het is om een monument te verduurzamen. Het
isoleren van de ramen bleek een vrijwel onmogelijke opgave. Een nog grotere — zeg maar financieel onmo-
gelijke opgave voor de gemeente - zal zijn het isoleren en in goede staat brengen van het dak van De Weem.
De met blauwe pannen bedekte pastorie mag het gebouw een monumentale uitstraling geven, bij elke zware
regenbui zweten de bewoners en de kerkrentmeesters peentjes.

Ondertussen is aan een deskundige opdracht gegeven een onderhoudsrapport te schrijven waarna subsidie
kan worden aangevraagd. Ook wordt gedacht aan een haalbaarheidsstudie om aan de duurzaamheidseisen te
voldoen.

Beelden en bomen

De beelden in de pastorietuin zijn door weer en wind sterk vervuild. In maart 2025
worden deze in het kader van NLDOET, met behulp van vrijwilligers op professionele
wijze gereinigd en opnieuw geschilderd. Bij notari€le akte zijn deze beelden ooit in het
bezit van de kerk gekomen met als bijkomende verplichting ze in goede staat te hou-
den. Dat de afbeeldingen van Apollo, Mercurius en Venus weinig zeggen over de blijde
boodschap doet er niet toe.

In september komt de bomenwacht de monumentale bomen bij de oprit onderzoe-
ken op gezondheid. Een soort APK voor bomen. Bij deze gelegenheid wordt ook de
rode beuk voor de parkeerplaats bekeken. Ze staat er na dit voorjaar met een slecht
ontwikkeld bladerdek wat armoedig bij. Mogelijk kan de bomenwacht vinden wat ze
“onder de leden heeft” en een therapie voorstellen.

De spontane actie voor een nieuwe cv-ketel in de kerk heeft rond € 600 opgeleverd.
Een fantastisch bedrag waarvoor we de zes families die bijdroegen hartelijk danken. Mochten nog meer
mensen die financieel willen helpen bij deze fikse tegenvaller: het bankrekeningnummer van de kerkrent-
meesters vindt u in deze Verbinding.




Vanuit de Kerkenraad

Meestal zijn de maanden juni, juli en augustus rustige maanden in de kerk.

Alles loopt een beetje op zijn eind. De zondagsschool houdt vakantie, gesprekskringen hebben hun laatste
bijeenkomsten gehad en ook de kerkenraad vergadert in augustus niet.

Wel is er verder gewerkt aan het beleidsplan 2025-2028. En zijn er heel wat stappen gezet.

De kerkenraad heeft daarvoor 2 gemeenteavonden belegd. Deze waren bedoeld om u als gemeente te be-
trekken en mee te laten denken over de toekomst van het Witte Kerkje.VVant we weten dat voor veel Gas-
selters het Witte Kerkje ontzettend belangrijk is in hun leven.

Echter door bestuurlijke problemen zal het nu even stagneren.

Omdat 2 kerkenraadsleden hun ambt per | augustus hebben neergelegd, hebben we geen voltallige kerken-
raad meer, waardoor de kerkenraad niet meer bestuurlijk kan functioneren.

De gevolgen zijn ingrijpend. Er kunnen geen besluiten meer genomen worden en het beleidsplan kan niet
verder worden uitgewerkt.

Wanneer een gemeente geen voltallige kerkenraad meer heeft grijpt de classis in en gaan het min of meer
van de raad overnemen.

Zij zullen samen met u als gemeente proberen uit deze onwenselijke situatie te komen en zullen daartoe
een aantal voorstellen doen.

Daartoe zal er o.l.v. de classis een gemeenteavond belegd worden op donderdag 3 oktober 2024.

De bijeenkomst zal in de kerk gehouden worden.

Aanvang 19.30 uur.

Dan zal ook uitgelegd worden hoe deze onwenselijke situatie is ontstaan en welke stappen gezet moeten
worden om weer als gemeente te kunnen functioneren.

Door vakanties van allerlei mensen kunnen we deze avond helaas niet eerder houden dan op die 3¢ okto-
ber.

We rekenen op u aller betrokkenheid en verantwoordelijkheid en uw bereidheid met ons mee te denken
om tot een uitweg te komen uit deze onwenselijke situatie.

Lies Vreugdenhil, scriba

'A@@ Van de zondagsschool
LT

De zondagsschool gaat weer beginnen en wel op
zondag 9 september om 10.00 uur in de leerkamer
bij het Witte Kerkje.

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte wel-
kom!!!

Tot 9 september!!!

Groet van de leidsters Blanka en Sjouke

3 oktober: gemeenteavond - aanvang 19.30 uur




Overzicht culturele activiteiten in Witte Kerkje najaar 2024

- Zondagmiddag 8 september 2024: Humoristische literaire voordrachten

Op zondagmiddag 8 september a.s. vindt een bijzonder literair programma plaats.
Gedichten en verhalen van taalvirtuozen Joost Oomen en Kasper Peters staan
garant voor een spetterende humorvolle literaire middag. De toegangsprijs is 10
euro, inclusief koffie/thee. De aanvang is om 14:15 uur, de kerk is open vanaf
13:45 uur.

Joost Oomen geniet landelijke bekendheid en is inmiddels opgetreden in vele
theaters met prachtige voorstellingen. Een paar titels om te noemen: het
Perenlied, Visjes, avontuur op Salina en Lieve Gedicht. In Gasselte treedt hij op
met zijn vriend, de eveneens humorvolle Kasper Peters, bekend o.a. als
stadsdichter van Groningen, brommerdichter en theatermaker. Met zijn levendige
voordrachten zet Kasper de wereld en de zaal op z’n kop. Als twee van dergelijk
olijke taalkunstenaars samen komen is het smullen.

- Zaterdag 14 september 2024 Culturele Open Monumentendag met 0.a. een Pop
Up Expositie met schilderijen van en informatie over schilder Hans Ebeling Koning.
Toegang is gratis.

GASSELTE 10.00-17.00 Kerk is open voor bezichtiging
Het Witte Kerkje 10.00-17.00 Expositie schilderijen 0.2 van Hans Ebeling
Dorpsstraat 5 11.00-13.00 DAF digitale workshop
14.30-1515  Volkszang groep Gasselternijveen, Gasselte,
Kostvlies en Gasselternijveenschemond

16.00-1630 'Blacskapel (Harmonie)

- Zondagmiddag 6 oktober 2024: Groninger Troubadour Jan Henk de Groot brengt
zijn mooiste liedjes en prachtige verhalen.

Jan Henk de Groot is bekend van liedjes als Mamme van Michel, Kielsterachterweg
en Noar Stad en behoort inmiddels tot de beste liedschrijvers van Nederland. De
Groot heeft de gave om de kleine en grote dingen in het leven in een liedje te
verpakken. Na het winnen van de DvhN streektaalprijs voor zijn albums 'Weerom'
en 'De Wolf is trug’ volgden er succesvolle theatertours. Dagblad van het Noorden
schrijft hierover: “Baldadig, grappig en ontroerend”. “De Groot is een geweldige
entertainer, zanger en verhalenverteller die zijn publiek meeneemt op reis door
zijn leven en op meerdere niveaus weet te raken”.

Radiomaker en tv-presentator Frits Spits roemt het album ‘De wolf is trug’ als
‘ongelofelijk goed!’. De toegangsprijs is 10 euro, inclusief koffie/thee. De aanvang
is om 14:15 uur, de kerk is open vanaf 13:45 uur.

- Zondagmiddag 13 oktober 2024: ‘Preek van de Leek’ door burgemeester A.W.
Hiemstra

Jaarlijks zal door de groep Vorming en Toerusting Gasselte/Gieten een ‘Preek van
de Leek’ georganiseerd worden. Dit zal gebeuren door een persoon die belangrijk is
in onze omgeving, op het vlak van o.a. kunst of muziek of politiek. Hoe mooi is het
dat onze eigen burgemeester Hiemstra het spits af wil bijten! Vanuit een heel
persoonlijke invalshoek zal hij vertellen over hoe hij in de politiek bestuurlijk
actief geworden is, waar hij door werd geinspireerd en waar hij nu nog altijd zijn
inspiratie uit haalt.




Rondom zijn Preek van de Leek zal het orgel bespeeld worden door Caroline van
der Laan.

U bent van harte welkom op 13 oktober 2024 in het Witte Kerkje te Gasselte,
inloop vanaf 13.30 uur en het programma start om 14.00 uur. De toegang is gratis,
een vrije gift na afloop is welkom.

- Zondagmiddag 20 oktober: concert van Laudate Vocalis. Laudate Vocalis is een
christelijk gemengd koor uit Borger. Onder leiding van Thysia Betting-Slagter,
begeleiding op de piano wordt verzorgd door Elena Morgatcheva. Ze

brengen o.a liederen van Brahms, Jenkins en Ken Dosso. Aanvang 14:30 uur, de
toegangsprijs is 10 euro.

- Zondagmiddag 10 november 2024: een klassiek concert door organist Steven
Knieriem en sopraan Anneke de Hoop. Deze jonge talentvolle musici brengen
onder andere werken van Wagner: de Wesendonck-liederen. Wagner was een
veelzijdig, maar ook omstreden componist. De liederen vormen een bijzonder stuk
van zijn oeuvre. Zinvol om kennis te maken met deze roerend mooie muziek.
Aanvang is 14:30 uur, de toegangsprijs is 10 euro (incl. koffie/thee). Aansluitend
aan het concert is er voor 7,50 extra een arrangement bij 't Moatie, waar u na kunt
praten met de artiesten en andere bezoekers onder het genot van een hapje en
drankje.

Aanmelding wordt aanbevolen. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar
info@vriendenwittekerkjegasselte.nl, kijk op de website https://
www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/ of bel of WhatsApp naar 06-26766360.




Bericht van de diaconie

Wanneer u dit stukje in deze Verbinding leest hebben wij de zomer-
periode bijna achter ons gelaten en ligt hopelijk een mooie kleur-
rijke herfst voor ons.

= Wij kunnen terugkijken op
de vele mooie doelen die
! door uw gaven o.a. vanuit de
schaalcollectes ondersteu-
ning hebben gekregen.Tevens
hebben wij vanuit de Diaco-
" nie een extra donatie kunnen
* overmaken naar Vluchtelin-
| genwerk Nederland ten be-
® hoeve van een weekje vakan-
tie voor vluchtelingkinderen,
hoe mooi is dit.Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage zo-
dat dit mogelijk gemaakt kon worden. Daarnaast schenkt u gelukkig
ook aandacht aan de mand die elke zondag achterin de kerk staat
en waar u houdbare producten in kunt leggen ten behoeve van de
Voedselbank aan de Bloemakkers in Gieten. Jan Tolsma zorgt er dan
voor dat dit weggebracht wordt, waarvoor onze hartelijke dank Jan!
Voorzichtig kijken we vooruit naar de startdienst op zondag 8
september; waarin wij o.a. onze buurgemeente Gieten letterlijk
tegemoet lopen. Samen kunnen wij er weer een mooi herfst-en
winterseizoen van maken.

Woensdag 6 november is het dankdag voor het gewas. Graag wil-
len wij u de gelegenheid bieden om uiting te geven aan onze dank-
baarheid voor alles wat wij in natura ontvangen.

Op zaterdagmiddag 9 november tussen 13.00-16.00 uur is
het Witte Kerkje geopend voor de inbreng van groentes, fruit
of andere misschien wel langer houdbare levensmiddelen, zodat wij
deze af kunnen leveren bij de Voedselbank in Gieten. Op deze wijze
kunnen wij onze dankbaarheid tonen voor alles wat tot wasdom is
gekomen en waar wij van kunnen delen. De ingeleverde producten
worden dan uitgestald in de kerk op 10 november, wanneer u niet
in staat bent om op zaterdagmiddag 9 november naar de kerk te
komen kunt u ook voorafgaand aan de kerkdienst op |0 november
nog producten afgeven.

Graag wil ik u wijzen op de mogelijkheid dat u, bij de wisseling van
de seizoenen of bij het soms noodzakelijk opruimen van uw kle-
dingkast, uw nog goed draagbare, schone kleding een tweede leven
kunt geven door deze in te leveren bij Mevr. Els Middelbos, Dorps-
straat 20 in Ees ( tel. nr. 06- 36004687). Dit kan op ieder moment
van de dag, de kleding kan, verpakt in een zak, afgeleverd worden
bij de achteringang van de boerderij. Els verzamelt goed bruikbare,
schone kleding in voor Dorcas.

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en internati-
onale samenwerking. Zij investeert in duurzame verandering in het
leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting
en crisis schept ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen.
Het is altijd fijn om te weten dat u anderen weer een plezier kunt
doen met uw gebruikte, nog goede kleding. Tegenwoordig wordt er
veel gesproken over duurzaamheid en omkijken naar elkaar, op deze
wijze kunt u dit in de praktijk brengen.

Graag wil ik u bedanken voor het lezen van dit Diaconiebericht en
het allerbeste wensen!

Namens de Diaconie,
Adnes Tingen-van Rijn

De bloemen gingen in de
afgelopen maanden als groet van
de gemeente naar de volgende
personen:

19 mei
Janneke en Harm Timmer
Gasselte

26 mei Mevr.Venema
Gasselte

2 juni dhr. Moek
Gasselte

9 juni JanTolsma
Gasselte

16 juni mevr.Tarlan
Borger

23 juni Giny Kaspers
Gasselte

30 juni Johanna Hadderingh
Gasselte

7 juli Trijntje Schipper
Gasselte

14 juli Dhr. de Beste
Gasselte

14 juli Marry Mulder
Gasselte

2| juli Lida Montony
Gasselte

21 juli  Aukje Veen
Gasselte

28 juli Lammie Wilkens
Gasselte

4 augustus Willy Bekkering
Hoogeveen

I'l augustus mevr. Kamminga
Gasselte




G impuls

Onderdeel van Tintengroep

KOMT ALLEN KOMT ALLEN

Impuls organiseert voor alle inwoners van Gieten en omstreken een ochtend om samen een kopje koffie/
thee te drinken met elkaar. Naast koffie en thee is het leuk om nader kennis te maken met elkaar.

Ideetjes zijn natuurlijk van harte welkom.

Doel : ELKAAR ONTMOETEN

Wanneer : De laatste vrijdag van de maand.
Wie : inwoners van Gieten en omstreken
Waar : Activiteitenruimte Impuls Gieten
Hoe laat :10.00 uur tot 12.00 uur

We hopen voor iedereen, statushouders, gepensioneerden, hard werkenden, moeders, vaders een leuke
ochtend bij elkaar te komen waarin Integratie ,Participatie en Respect Centraal staat.

We hopen op een gezellig samen zijn.

Deelname : GRATIS

Gezocht!

Stichting Gasselte ’40-’45 wil ter gelegenheid van de herdenking van 80 jaar
bevrijding in jaar 2025 een nieuw boekje uitbrengen over de
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gasselte.

Ter

erinneringd

Hierbij kunnen wij ook uw hulp gebruiken. Wij zijn op zoek
naar oude foto’s, documenten, verslagen of andere zaken
over Gasselte uit de tijd van (of net voor/na) de Tweede
Wereldoorlog, die wij voor het nieuwe boekje mogen
gebruiken. Heeft u bijvoorbeeld eigen foto’s uit die tijd

van de pastorie, het Witte Kerkje of bijvoorbeeld de woning
van boswachter Pronk? Of heeft u eigen foto’s van de bevrijding
van Gasselte of Gasselte in oorlogstijd? Neem dan contact met
ons op. U hoeft de foto’s of stukken niet af te staan: wij komen graag
bij u langs om ze te digitaliseren. U kunt hiervoor contact opnemen met
info@gasselte4045.nl of via de telefoon: 0599-234121 of 06-15856761.
Langskomen of langsbrengen kan uiteraard ook: Tebinckslaan 9 te Gasselte.

Gasseite
sRpri
by

Uiteraard zullen wij u te zijner tijd berichten over het verschijnen van het boekje en de activiteiten die
wij verder zullen houden in 2025. Namens Stichting Gasselte ’40-’45 alvast dank!
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H } Handwerkclub!

Van september tot en met april hebben we eens in
de 14 dagen op de maandagmorgen een handwerk
-en knutselclubje.

We breien, haken en maken kaarten. leder heeft zo
zijn eigen werkje.

We komen samen van [0 uur tot half 12 in de Leer-
kamer bij de pastorie.

Momenteel zijn we met 8 dames.VVe betalen per
ochtend 3 euro voor de koffie en zaalhuur.

Het is erg gezellig (ook een reden om mee te
doen!), en een ieder is van harte welkom.VVe begin-
nen na de zomer weer op |6 september.

Meer informatie nodig?

Vraag dan mv. H. Braams, 0599-564801

Bezorgin ge”ﬁ% selte Kg"tvlleg\
Gass@ern ee } ijvee :ﬂ@nd,
Gieten en/Gi } :
\

Meer informatie: Maﬁ'an van der Duin,
0599-512753./ 06-40710965 ‘
'nfo@maaltijdvoorzieninggasselt%nl

va.maaltijdvoorzie,,_ry?g asselte.nl

Jannie E.G. Oortwijnzmimpmer
medisch pedicurel

MEDISCH w

PEDICURE Achter de Vfinken 45,

Gediplomeerd lid: 9462 RH GaSSEIte

0599-637 847 /106 31 53 31122
ProVoet =

pppescura@ho'fmail.com




Preek van de Leek:
door burgemeester A.W. Hiemstra

Kom ook, op
zondag 13
oktober, luis-
teren naar
de Preek van
de Leek die
gehouden
zal worden
door de bur-
gemeester
Hiemstra!
Hij zal van-
uit een heel
persoonlijke invalshoek vertellen over hoe hij in de
politiek bestuurlijk actief geworden is, waar hij door
werd geinspireerd en waar hij nu nog altijd zijn in-
spiratie uit haalt.

Rondom zijn Preek van de Leek zal het Scheuer-
orgel bespeeld worden door Caroline van der Laan.
U bent van harte welkom op 13 oktober 2024 in
het Witte Kerkje te Gasselte, inloop vanaf 13.30
uur en het programma start vanaf 14.00 uur

Er wordt gezorgd voor een kopje koffie of thee.

Oproep aan alle ogen en oren...

De meeste wijken in Gasselte hebben een
contactpersoon van de kerk. Zij proberen de
vinger aan de pols te houden wat betreft lief
en leed van de mensen in hun wijk, zoals ziekte
of een jubileum.Valt U iets op dat de contact-
persoon wellicht is ontgaan, schroom niet om

het even door te geven! De telefoonnummers

staan achterop de Verbinding.

3 oktober:

GEMEENTEAVOND
Aanvang 19.30 uur

De toekomst van onze gemeente

Filosofische leeskring:‘In onze
tijd, leven in het Calamiteitperk’

Dit jaar willen we starten met een filosofische
leeskring. Er wordt een boek op het gebied van
de filosofie gekozen, dat we lezen en bespreken.
Het lezen doe je thuis en daarna komen we bij
elkaar om erover te praten.

De aftrap willen we doen met het boek van
filosoof en cabaretier Tim Fransen (37 jaar),
dat dit jaar verschenen is:‘In onze tijd, leven in
het Calamiteitperk’. Hij beschrijft hoe we na
het vooruitgangsoptimisme van de laatste twee
decennia van de laatste eeuw, nu in een heel an-
der tijdperk beland zijn: het tijdperk van crises.
Oorlog, opwarming van de aarde, biodiversiteit,
snelle maatschappelijke veranderingen door de
techniek; al deze crises vragen om een nieuwe,
andere levenshouding. Optimisme of pessi-
misme helpen daarbij niet, het zijn alleen maar
coping-mechanismen om ermee om te kunnen
gaan.VWVat zal een strategie zijn om tot een goed
functionerende samenleving te komen?Tim
Fransen weet loodzware en ingewikkelde on-
derwerpen op een heel open manier te bren-
gen. Hij is niet voor niets ook cabaretier!

We kunnen ervoor kiezen om samen ook naar
een voorstelling van hem te gaan, die zowel in
Meppel (14 februari), Zwolle (25 en 26 maart)
en in Groningen (18 april) geprogrammeerd
staan.

Laat z.s.m. weten per mail (ds.loes.roersma@
gmail.com) of je mee wilt doen, dan spreken we
af wat we lezen en maken we een datumprik-
ker aan voor de bespreking ervan.

N.B. Om mee te doen aan deze leeskring hoef
je geen christelijke achtergrond te hebben.




Terugblik Feest van de Geest

Tussen Hemelvaart en Pinksteren deden wij als kerk mee aan Feest
van de Geest.

Het begon ermee dat verschillende kunstenaars op bezoek kwamen
en Nicoline Goris koos onze kerk uit om een kunstwerk voor te maken
geinspireerd door het thema ‘troost’.

Feest van de Geest is niet zomaar “een expositie in een kerk” maar

is echt bedoeld als ontmoeting. Een ontmoeting tussen kunst en ge-
bouw maar ook tussen kunst en Pinksteren en tussen kunst en bezoe-
kers en gemeenteleden.

Op de dagen dat de kerk open was, was Nicoline ook aanwezig. Aan
de hand van materialen die ze had meegebracht, legde ze uit hoe ze
tot haar idee voor haar kunstwerk gekomen was en ook hoe ze het
uitgevoerd had. Wat gaat er veel vooraf aan het voltooide kunstwerk
zoals je het ziet!

Er ontstonden al snel diepgaande gesprekken met en tussen de be-
zoekers.

De kunstwerk en sfeer in de kerk gaven aanleiding tot associaties en
gedachtes. Soms werd er ook een link gelegd naar de kunst in een
andere deelnemende kerk. Of een mooie herinnering werd gedeeld
aan een vorig bezoek aan onze kerk , zoals Pinksteren 2023 waar het
Onze Vader in meerdere talen werd voorgelezen.

Een mooie gedachtegang van een bezoeker was dat het veranderend effect van het zonlicht dat
door de doeken scheen voor hem de troostende kant van vergankelijkheid opriep. Dat ook moei-
lijke gevoelens en tijden weer voorbijgaan.

Het was echt bijzonder om al deze gesprekken mee te mogen maken.
In de Pinksterdienst gaf Nicolien uitleg over de gedachte achter haar werk.
Dominee Roersma gebruikte de kunstwerken als illustratie bij het thema van haar preek.

De kunstwerken zijn weer opgeruimd maar de inspiratie die ze brachten ijlt nog zachtjes na tussen
alle herinneringen waarmee dit huis bezield wordt.

Wat zal het volgende Feest van de Geest brengen?

Van de boekentafel

“Stel je voor dat je op de rand van een bootje zit. De ochtendzon schijnt op je gezicht, de lucht is nog koel,
en je rekt je uit, de handen hoog boven je hoofd, en geeuwt. je hebt de boot nog maar net aan land getrok-
ken, en het strand vol met stenen op gesleept, en nu zit je uit te rusten van een nacht hard werken. Je bent
de hele nacht aan het vissen geweest in het diepe blauwe water van het meer van Galilea. Nu is het tijd om
de netten schoon te gaan maken en te gaan slapen.

Heb je veel gevangen vannacht? Nee. Helemaal niet. Er spartelt of kronkelt geen enkele vis op de bodem
van je boot. Niet één.”

Een stukje uit “Op weg met Jezus” van Bill Johnson. In deze kinderbijbel word je verhalen over Jezus heel
direct in getrokken. Voor mij als volwassene zijn deze twintig verhalen heel bekend, maar komen ze op deze
manier, volg zintuigelijke indrukken en persoonlijke gevoelens, opeens heel dichtbij. Wat mooi om als kind
zo uitgenodigd te worden om deze verhalen te beleven als was je erbij.

Deze kinderbijbel staat ook nog eens propvol met erg expressieve illustraties, grafisch en in diepe, spreken-
de kleuren, die mij een beetje aan de kijkbijbel doen denken, maar dan moderner.

Echt een feest om uit voor te lezen.

Ingeborg van den Bovenkamp




Geboren

Op 13 Junii 2024 is Roan Schuiling geboren,
zoon van Bjorn en Moniek en broertje van Quinn.

Van harte gefeliciteerd!

Unbitoa

Op 2 oktober zijn de heer en mevrouw de Vries-
Kamerling 60 jaar getrouwd.

Op 23 oktober zijn de heer en mevrouw Martens-
Kremer 60 jaar getrouwd.




- Koffie ochtend!

Heb je een vrije dag van je werk, of ben je alleen,
loop er eens even uit! Ontmoet mensen en neem
gezellig een bakje koffie.

Om de twee weken is het koffiedrinken in de Leer-
kamer van het witte kerkje. Lekker informeel, een
praatje en een bakkie.

Kom je ook?Van 10 uur tot 11.30 op woensdag 4

september, 18 september, 2 oktober, 1 6 oktober, 30
oktober, 6 november, 20 november, 4 december en
|18 december.

Van harte welkom!

Ropis
voor Verbinding van
december 2024/januari 2025 ontvangen

we graag voor 9 november
per e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de
Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter)
beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in
iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen
die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben
ontvangen.Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er
ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van
‘omzien naar elkaar’

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat
dit erg op prijs wordt gesteld.VWanneer u uw adresgegevens
niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-
adres:

ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om
ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen.
Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie




Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Datum

| september
8 september
I5 september
22 september
29 september
6 oktober

|3 oktober
20 oktober
27 oktober

3 november
10 november
17 november
24 november

| december

8 december

Voorganger

dhr G. ter Beek

ds. L. Roersma (startzondag)
ds.A.Wouda

ds.T Pattinasarany

ds.]. van Sloten

ds.L.Roersma (Heilig Avondmaal)
Israélzondag

dhr H. Dijkstra

mevr. M.M. van Vliet

ds. L. Roersma

ds. H. Jonker

ds.].C.Vaessen

ds.A.Wouda

ds. L. Roersma (eeuwigheidszondag)
ds. L. Roersma

mevr. P. de Kruijf

Uitgangscollecten

Onderhoud kerk en pastorie
PKN jonge generatie

Onderhoud historische Kerkhof
Collecte vredesweek

PKN missionair werk Pioniersplek

Werelddiaconaat kerk en Israél
Gemeentewerk

Voedselbank

Onderhoud kerk en pastorie
PKN najaarszending
Lilianefonds

Gemeentewerk

Hospice Assen

Kinderen in de knel
onderhoud kerk en pastorie

HetWitte Kerkje heeft 5 gediplomeerde bedrijfshulpverleners.
Bij elke kerkdienst en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad wordt georganiseerd is
een BHV-er aanwezig

Collecten

Datum Diaconie | KRM Schaal Omschrijving schaalcollecten
12 mei 25.10 21.82 52.00 Diaconie
19 mei 69.85 55.05 30.10 K.IL.A. binnenlands diaconaat
26 mei 63.70 73.43 142.65 Zondagsschool

2 juni 35.50 33.30 119.50 Voedselbank

9 juni 31.80 25.90 57.90 Historisch Kerkhof

1% juni 36.00 31.10 78.00 Gemeentewerk

23 juni 31.60 38.10 80.50 Werelddiaconaat

30 juni 4420 33.35 104.50 Rode Kruis

7 juli 52.75 34.20 68.60 PKN pastoraat

14 juli 40.55 26.40 82.75 Lilianefonds

21 juli 38.55 37.25 102.50 Hospice Stadskanaal.
28 juli 38.70 33.40 76.70 Gemeentewerk
4 augustus | 40.22 37.00 72.70 Stichting Dorcas
11 augustus | 36.05 31.89 99.90 Kerkmuziek en cantorij
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Dorpsstraat

De Brinken, J. Hugeslaan, Grotenend,
Esweg, Stationsstraat, Looweg
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg,
Kepselweg

Kostvlies, Achterweg, Verlengde Grensweg

Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat
(Bronnegerveen)

De Hoefslag
De Hoefslag | t/m 49 (appartementen)

Hoogte der Heide

i

Achter de | Brll;ken Bergweg, Berkenlaan

De Heugte, Thebinckslaan,
B. Fabritiuslaan, Catharinalaan

"‘E..Hiddingelaan‘, j; i—iilbinglaan,Vicarislaan

Henricuslaan, W. Bronningerlaan,

- J.Cuperuslaan

" Schulte Alinghlaan

g

Olde Hof, -Stuifzandlaan, Markepad,
Markeweg, Molenstraat

Kerkstraat

Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,

Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg

Gasselternijveen, Gasselterboerveen,
Gasselterboerveenschemond,
Gasselternijveenschemond

Gieten

Drouwen, Borger en overig buitengebied

" - ——
Contactpersoon Telefoon
L P e
Vacature

. Mevr. L.Wilkens

Mevr. S. Katerberg

- .

Mevr. M. Barhorst

Mevr. M. Zwaan

De heer j.'i'afgh;a

- =
- -
(54

Mevr. ). Hadderingh

Mevr. ). Hadderingh

ay =

Mevr. M. de_V\fdidé

e,

Mevr.T. Berkhout

Vacature

De heer ).Tolsma
Mevr. M. Pieters-van het Hof
Vacature

Mevr. F. Roosien A
Vacature

Vacature

Mevr. H. Speelman

Vacature

Mevr. M ). Berkfloff

564206
0623152403

564279
565030

852390

564896

564896

- 06-15101388

06-52076107

852390
06-23729979

»

06-14645492

0599-512523

564723

Nummer,
sept!/oktober//novembenri2024

KHetjvolgendelnummer

van\Verbinding
verschijnt
decemberi2024




